
 

 

ZONDAGSBRIEF-535; 29 mei 2022 
 
De morgendienst van 29 mei   (9:30 uur) 
Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen 
Organist: Aart Stenfert 
Collectes: ` 1. Noodhulp Oekraïne; 2. Kerk; 3. Zending 
 
De morgendienst van 5 juni   (9:30 uur) 
9:30 uur Eerste Pinksterdag 
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine 
Organist: Aart Stenfert 
Collectes:  1. zending; 2. kerk; 3. onderhoud pastorie 
 
Oppas, Kindernevendienst en online 
Er is op zondagmorgen oppas voor kinderen van 0-4 jaar in het 
Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Tijdens 
de preek is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8 in 
de kerkenraadskamer, met uitzondering van zondagen waarop het 
Heilig Avondmaal wordt gevierd. Thuis kan de dienst online gevolgd 
worden via www.kerknijbroek.nl. 
 
Diaconale collecte 29 mei: Noodhulp Oekraine 
Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: 'Het 
is oorlog in Oekraïne!' Voor het eerst sinds de Tweede Wereld-
oorlog is er oorlog in een Europees land. Dat betekent groot leed, 
angst en onzekerheid voor de mensen in Oekraïne. Sindsdien is de 
situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele 
doden en gewonden tot gevolg. Miljoenen Oekraïners zijn op de 
vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid. Vooral vrouwen en 
kinderen, want mannen blijven achter om te vechten. 

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in 
Oekraïne hulp aan vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die 
overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er 
plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding 
uitgereikt.  

http://www.kerknijbroek.nl/
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Opnieuw collecteren we voor de slachtoffers van het 
oorlogsgeweld in Oekraïne. U steunt hiermee de noodhulp van Kerk 
in Actie en daarmee krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een 
noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Onze 
broeders en zusters in Oekraïne rekenen op u. U kunt ook een gift 
geven via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. noodhulp Oekraïne. 

 
Diaconale collecte 5 juni: Zending voor MAF 
MAF (Mission Aviation Fellowship) betekent zendingsvliegdienst. 
De vier pijlers van MAF zijn: 1. ontwikkelingshulp, 2. noodhulp bij 
rampen, 3. zending en evangelisatie, 4. medische hulp. MAF vliegt 
wereldwijd voor meer dan 2.000 kerken en hulporganisaties met 
130 MAF-vliegtuigen.  

Onze zendings-commissie ondersteunt de familie Van 
Middendorp. Begin 2020 zijn Sander en Mirjam van Middendorp-de 
Boer met hun drie kinderen door MAF uitgezonden naar Papoea-
Nieuw-Guinea. Een periode van wennen aan een nieuw land en 
een andere cultuur brak aan. Een extra uitdaging was de corona-
pandemie. Daardoor konden de kinderen niet naar school, 
waardoor Mirjam onverwacht thuisscholing moet geven. Sander 
startte met zijn werk bij CRMF (Christian Radio Missionary Fel-
lowship) waar verschillende verwachtingen bleken te zijn omtrent 
de werkzaamheden. Het bleek een stressvolle eerste periode. In 
2021 kwam de familie voor een kort verlof naar Nederland.  

Na terugkeer in PNG werd Mirjam (nadat het hele gezin al 
corona had gehad) erg ziek. Ze bleek buiktyfus te hebben. Sander 
nam naast alle gewone werkzaamheden lange tijd de taak van 
mantelzorger op zich. Eind 2021 werd duidelijk dat het echtpaar 
uitgeput was van alles wat hen in de voorgaande twee jaar 
overkomen was. Een voorzetting van het huidige werk in PNG was 
geen optie. Daarom is in goed overleg met Sander en Mirjam 
besloten deze uitzending te beëindigen. De familie Van Middendorp 
is eind maart teruggekeerd naar Nederland. Na een periode van 



3 

 

 

 

rust zullen ze zich gaan oriënteren op de toekomst, waarbij 
uitzending voor MAF naar een ander land één van de serieuze 
mogelijkheden is. 

De financiële steun voor de familie Van Middendorp blijft van 
harte welkom om hen zodoende gelegenheid te geven goede 
keuzes te maken voor de toekomst. De collecte gaat voor 100% 
naar dit gezin. Giften via het bankrekeningnummer van de diaconie: 
NL45 RABO 0111 0490 16 o.v.v. zending, MAF 

 
Taizéviering Terwolde op 12 juni 2022 
In de kerk van Terwolde vindt op 12 juni om 19.00 uur een 
Taizéviering plaats. Zo’n dienst bestaat uit liederen die enkele 
malen achter elkaar herhaald worden, afgewisseld met lezingen uit 
de Bijbel en stiltes. Ds. Rosemarie van der Hucht zal de viering 
leiden. Om de liederen van Taizé bekender te laten klinken in de 
viering zal er drie keer de mogelijkheid zijn om deze te leren zingen. 
Onder leiding van Marlies Tiemens kunt u meezingen op 23, 30 mei 
en 7 juni. Aanvang 18.45 uur en het duurt tot 19.30 uur. Dit in de 
kerk van Terwolde. Wilt u meer weten over het meedoen aan het 
oefenen, neemt u dan gerust contact op met Riet Visser-
Veenendaal, 06 250 57 803. 
 
Collectes 
Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een 
banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook 
overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de 
Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Nijbroek. 
 

 
Orde voor de dienst op 29 mei 2022  
 

Woord van welkom en mededelingen 
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Intochtslied: Psalm 73: 9 en 10 
 

9. Nu blijf ik bij U altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
10. Wie heb ik in de hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wie ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw.   

 
Stilte, votum en groet 
 
ZIngen: Lied 663 
 
1. Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 

2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

Gebed om ontferming 
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Zingen: Psalm 139: 1 
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
Gebed 
 
Lezing: 1 Petrus 4: 7 – 11 
 
7Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees 
helder van geest, zodat u kunt bidden. 8Heb elkaar vóór alles innig 
lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9Wees gastvrij voor elkaar, 
zonder te klagen. 10Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het 
goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11Voert u 
het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u 
anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo 
doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle 
eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Zingen: Lied 649: 1, 2, 3 en 4 
 
1. O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
 

2. O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 
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3. Gij vraagt ten tweeden male. 
Gij, Herder, spreekt zo zacht 
van schapen die verdwalen 
en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweeden male. 
 

4. Heer, blijf mij niet ontroeren. 
Ik stond wel voor U klaar, 
als ik een zwaard mocht voeren; 
maar dit is mij te zwaar. 
Heer, blijf mij niet ontroeren. 
 

Lezing: Johannes 21: 15 – 23 
 
15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, 
zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ 
Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: 
‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van 
Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik 
van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde 
maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ 
Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van 
Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U 
houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, 
toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je 
wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, 
je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met 
deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van 
God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 

20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie 
Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd 
naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou 
uitleveren. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt 
er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat 
hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij 
volgen.’ 23Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders 
en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus 
had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij 
in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’ 
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Zingen: Lied 649: 5, 6 en 7  
 
5. Ten derden male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,  

begraaft ze in uw graf. 
Ten derden male vraagt Gij. 
 

6. Gij weet toch alles, Here. 
Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 
zelfs als ik U vergeet. 
Gij weet toch alles, Here. 

7. O Heer, vraag altijd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder.  

 
Preek  
Tekst: Johannes 21: 15 – 17 
Thema: Hoe minder grote woorden, hoe groter bereik 

onderverdeeld in de volgende onderwerpen: 
1. Grote woorden 
2. “Het woord Liefde” is groot van een heel andere orde 
3. Hoe minder grote woorden, hoe groter bereik 

 
Zingen: Lied 72 uit Zingende gezegend (melodie gezang 389 van 
Liedboek 1973)  
 
Heer Jezus, goede herder, 
Gij weet: ik kan niet verder, 
ik kan niet zonder U; 
o herder, blijf mij leiden, 
ik kan mijzelf niet weiden, 
ik kan niet verder zonder U! 
 

 
Rotsvast zou ik geloven, 
geen mens zou mij ontroven 
mijn onbegrensde trouw – 
maar Heer, Gij ziet mij schromen 
om nu tot U te komen 
met niets dan ootmoed en 
berouw.

 
  



 

 

Vergeef mijn grote woorden – 
o, dat ik beter hoorde 
naar wat Gij vroeg van mij: 
mijn hoogmoed op te geven, 
mijn overmoedig leven – 
De goede herder? Dat zijt Gij ! 
 

Gij daagt mij in genade, 
Gij vraagt niet naar mijn daden, 
Gij koestert zelfs geen grief; 
Gij vraagt niet te beloven 
weer rotsvast te geloven – 
Gij vraagt alleen: Hebt gij Mij 
lief? 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Zingen: Lied 791: 1, 2 en 6  
 
Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 

Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf! 

 
Zegen 
 
Zingen: Lied 415: 3 
 

Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 

 
 
 
Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek: 
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl  
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl 

mailto:predikant@kerknijbroek.nl
http://www.kerknijbroek.nl/

